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Daarom die storm!
Arie van der Stoep

Die storm op het meer van Gennesaret, daar is al meer over gezegd en geschreven (*). Maar...

hoe waren de discipelen daarin eigenlijk terechtgekomen? En nog een vraag: hoe komt het, dat

we zelf in stormen belanden?

Het antwoord daarop behoeven we niet ver te zoeken. Stormen zijn er altijd natuurlijk wel. Maar

sommige ontstaan niet vanzelf. Ze komen, omdat we - als discipelen van toen en nu - Jezus volgen. We

hebben vijanden. Voor de satan en zijn rijk zijn we een gevaar. Onze aanwezigheid en activiteiten

bewegen zich de tegenovergestelde kant op van de zijne. Dat botst, het geeft storm.

Het maakt dat we ook met mensen botsen. Mensen die zijn kant opgaan en zodoende tegen ons

oplopen. Die botsingen zoeken we niet zelf. In dat opzicht zijn we niet meer dan onze Meester (1).

Ons verder brengen

Deze dingen gebeuren, zolang de satan niet definitief zijn macht is ontnomen (2). Zowel mensen als de

natuur zal hij voor zijn doeleinden gebruiken. En mensen zullen zich door hem láten gebruiken. Soms

bewust, maar vaak ook niet. Door het kwaad in hun hart. Zoals Johannes zegt: Wij weten, dat ... de

gehele wereld in het boze ligt (3). En aangezien de natuur geen eigen wil heeft, is die een gemakkelijke

speelbal voor hem (4).

Zo kon er een storm komen die Jezus en zijn discipelen uit de weg moest ruimen. Zo ontstaan zulke

stormen ook in ons leven. De satan zal erdoor trachten ons te beletten de weg met Jezus te gaan en

een leven uit God te leven.

Er zijn voor zulke stormen nog meer achtergronden. Eén van de belangrijkste is dat God ons soms

toetst en wil leren (5).

Denk maar aan vroeger, de school. Al die moeilijke opdrachten hadden één doel: ons verder te

brengen, te oefenen en sterker te maken. En bij God is dat tegelijk: ons bruikbaar voor Hem te maken

en te leren om overwinnaar te zijn.

Dieper verankerd raken

We ontkomen dus niet aan stormen. Dat is niet fijn, maar... de Meester is aan boord! Hem zullen de

winden en de zee uiteindelijk toch moeten gehoorzamen (6). En mét de verzoeking zal Hij ook voor de

uitkomst zorgen, zodat we ertegen bestand zijn (7).

Hoe de discipelen in die storm terecht waren gekomen? Jezus zei: Waar was jullie geloof? (8) Die storm

was nodig. Ze moesten zien wie Hij eigenlijk is. Zoals ook ons geloof in Hem soms dieper verankerd

moet raken.

Voor God zijn we belangrijk - daarom die storm!

Uit de Bijbel:



(*) Lees: Lucas 8:22-25.

(1) Matteüs 10:24.

Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer.

(2) Openbaring20:10.

En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, ...

(3) 1 Johannes 5:19.

Wij weten, dat ... de gehele wereld in het boze ligt.

(4) Romeinen 8:20.

Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, ...

(5) Psalm 11:5.

De HEER toetst de rechtvaardige ...

    Psalm 32:8.

Ik leer en onderwijs je aangaande de weg die je gaan moet; ...

(6) Lucas 8:25.

En zij ... zeiden met verbazing tegen elkaar: Wie is deze toch, dat Hij ook aan de winden en aan het water

bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

(7) 1 Korintiërs 10:13.

... Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat jullie ertegen bestand zijn.

(8) Lucas 8:25.

En Hij zei tegen hen: Waar was jullie geloof?
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